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Door de Zee

Vanavond kijken we nader naar een aantal verzen van Exodus 15. De Talmoed gebruikt deze passage om een heleboel andere zaken toe te lichten. 
Bijv. het lied – we loven God, vanwege het hanteren van een bepaalde vorm – zo zouden wij ook met de geboden om moeten gaan.

Om het systeem nog eens te zien, kijken we ook naar het gedeelte in het Rasji schrift.
Het gaat om een woord dat voorkomt in Numeri 15:38, tichelet, hemelsblauw, de kleur van de draad – dat doet denken aan de zee, die doet denken 
aan de kleur van de hemel en dus aan de troon – goddelijke majesteit. Schouwdraad – door het zien denk je aan de hemel.

Maar nu, hoe kom je aan die hemelsblauwe kleurstof – er zijn kleine slakjes, /dam galazon/, het 'bloed' van dat slakje. Sommige groeperingen in Israël 
weten dat precies en gebruiken dat. Er was een rabbijn uit Galilea. Hij wist om welk slakje het ging. Een van de voorwaarden is, dat de kleur altijd 
even diep blijft. Hij is in Florence geweest en zag daar fresco – het blauw was nog net zo diep blauw als toen het geschilderd werd. Uit onderzoek 
bleek dat het om een slak ging. In Talmoed en Midrash loopt fictie en non-fictie echter door elkaar. En dat zie je goed bij deze verklaringen bij de 
tocht door de Schelfzee.

Vanwege de kleur heet het tegelet, het is èn een kleur en een materiaal. Wol in die kleur. Tussen haakjes [purpur], dezelfde term komt voor bij de 
kleding van de priester, gemaakt van wol en linnen, dus een van twee moet het zijn. Hij moet er geen wol bij doen, behalve de kleding die de 
hogepriester in het Heilige der Heilige, /kohen gadol/ op Grote Verzoendag. Binnen droeg hij linnen, dus buiten wol, dus de tegelet is wol... daar 
wordt gewezen op veel andere bronnen.
2e stuk, het slakje is een soort vis, die 1 keer in de zeventig jaar uit de zee naar boven komt. En op dat moment vermenigvuldigen ze zich en de hele 
zee is vol...

Uit welke zee, de zoutzee (dode zee) zegt Maimonides, maar de tTalmoed zegt dat het in Zebulon gevonden werd... Talmoed: de grote zee. 
(Middellandse Zee), onder Haifa. Zebulon lag aan de kust. Oplossing: “Rambam (Maimonides) noemde de Grote Zee ook Dode Zee”. Hij beschrijft 
zijn eigen reis over de Zoutzee (en dat was dus de Middellandse).

Ex 15:1, toen zong Mozes ...  stortte hij in de zee. Toen begint te zingen – Iasjir – imperfectum. Niet perfectum, hij zong. DUS: uit de Tora leren we 
heel direct, dat er een wederopstanding is. [eigen waarneming: in Exodus komt nog drie keer Oz voor met perfectum, niet meer met impf!]
Zij zeiden, door te zeggen. Meerdere aan het woord en een aan het woord (in de infinitief). Mozes begon en het volk antwoordde in koor, dus. Hoog is 
Hij verheven. Sjimon benLakis – de dubbele vorm geeft de rangorde in de schepping. De koning van de dieren is de leeuw, koning van het vee is de 
stier, koning van het gevogelte is de adelaar en de mens is boven hen verheven, en de Heilige is verheven boven al het andere. Want boven alles is Hij 
verheven.

In de Midrash spreekt God met de engelen over het scheppen van de mens – hij is hoger dan de engelen, want hij determineert de dieren en geeft ze 
namen. Maar hij heet Adam – hij moet herinneren dat hij uit de aarde is. Psalm 8:6 (een weinig minder dan de engelen gemaakt) – maar daar staat 
elohiem! Geen engelen...
En dan “paard en zijn berijder” – in zee gestort – opgeheven, eigenlijk.

Azi, mijn zege. De mens kan God niet beschrijven, we doen Hem altijd te kort. Mijn zang IS God. Zingen is een uiting is de onmacht van de woorden, 
de melodie komt erbij. Maimonides: muziek is geestelijk. Praten is heel profaan. Er is een gewoonte van post-talmoedische tijd om alleen heilige 
zaken in de heilige taal te vervatten. Op Sabbath Hebreeuws en doordeweeks Jiddisch of de landstaal. Mijn kracht – ik span mij in om de Eeuwige te 
loven. Mijn overwinning, kracht om te zegevieren. Niet wat in zijn vuist is, maar de kracht van de mens is verbaal – in het prijzen van God.
Talmoed: het volk Israël overleeft alle tijden omdat zij TOEN dat loflied hebben gezongen. DAT is mij en blijft mij tot hulp.

Ex 13:18. ze trokken gewapender hand op uit Egypte chamesj = 5, Talmoed: een vijfde (deel), m.a.w. 4/5 bleef achter.

Hem wil ik loven – Midrasj en halaga, de wetgeving komt hierop terug. Midrasj: het is als beloning voor die rechtvaardige vrouwen, die in die 
generatie leefden. Daardoor werd het Joodse volk gered. Op het moment wanneer de vrouwen water gingen scheppen voor de Eeuwige, schepten ze 
ook kleine visjes in hun kruiken, zo schepten zij half water en half vis. En dat gaven zij te eten en te drinken aan hun mannen. Er was angst om nog 
kinderen te krijgen. De vrouwen verleiden hun mannen met lekker eten om toch samen te leven. En toen het moment kwam om te baren gingen ze 
naar de velden en de Eeuwige stuurde vanuit de hemel engelen die de kinderen wasten na de geboorte, als vroedvrouwen, en toen zij gered werden, 
waren zij het, die het eerst de hand van God herkenden.Zij zeiden: dit is mijn God en Hem wil ik verheerlijken.
De twee vroedvrouwen: Sifra en Pua  'mooimaken' en troosten –  van de kinderen – Talmoed; dat waren de moeder en zus van Mozes. Ex 2:1 er ging 
een man van het huis van Levi en nam een dochter van Levi.  Maar Aäron en Mirjam waren al geboren. Er kwam toen een maatregel om de kinderen 
te doden, dus scheidden ze. Toen zei Mirjam: wat jullie doen is erger dan wat Farao doet: jullie zorgen voor geen jongens èn geen meisjes en dus zijn 
ze OPNIEUW getrouwd, zo zegt de Midrasj.
De rol van de vrouwen. Op het altaar zaten koperen platen. Dat waren spiegels geweest waarin vrouwen keken, om ervoor te waken om zich te 
verwaarlozen voor hun mannen.

In de wetgeving wordt dit in verband gebracht met Psalm 8 – Wie loofde er God? De zuigeling, toen ze gered werden, zeiden ook: dit is mijn God, die 
zal ik loven.
Hem wil ik prijzen. Dit is mijn God – iedereen daar heeft God beleefd, profetie is altijd afgeleid, de profeet ziet God niet. DIT is mijn God. Een slavin 
heeft dat beter kunnen ervaren dan de latere grote profeten. 
Loofhutten: zwaaien met de palmtakken. Ik verfraai het doen voor God. Een voorwerp waar ik mijn verplichtingen mee na kom, dan doe ik dat zo 
fraai mogelijk. Het meest mooie exemplaar, de bron is ook het conflict tussen Kaïn en Abel. Vlas is niet mooi. (Abel, hevel – vluchtig, maar ook in 
positieve zin: niet beperkt, meeromvattend).

Anwehu of: ani hoe, ik ben als Hem – ik wil zijn als Hij.  Lev:  wees heilig, want Ik ben heilig. Zoals Hij barmhartig is etc. Ik wil proberen die 
positieve eigenschappen ook ten beste te geven.
De God van mijn vader – dat wil zeggen zoals mijn vader Abraham dat deed, bij gratie daarvan doe ik nog een poging. (bovendien had Mozes een 
spraak gebrek).
3/ man van de oorlog.  Iesj de man, de meest optimale mens. Opmerkelijk: niet Elohiem, maar JHWH – Alleen Hij kan dat ook met barmhartigheid 
doen. Oorlog kan een zaak van barmhartigheid zijn. Er moet regelgeving zijn. Geen plundering etc. zorgvuldig met krijgsgevangenen omgaan etc. 


