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Excurs door Rabbijn L vd Kamp in module C(2) van de Cursus Bijbels Hebreeuws
“Bijbelvertalen in de Joodse traditie”

Summiere aantekeningen...

De vorige keer hebben we het gehad over de “70 aangezichten van de Tenach”, de vier methoden 
van Bijbeluitleg.
Vanavond kijken we naar 2 teksten uit Exodus. En we gaan aan het werk. Uit de Talmoed, Midrash, 
Misna en nog wat bronnen over de uitleg. Van Exo 15:1-19 (blz 164) en Exo 20:1-14 (blz 176)
en nog wat wetteksten in Bijbels Hebreeuws (waar we niet aan toegekomen zijn).

Ex 15, de uittocht, 8 dagen later trekt het volk door de Schelfzee volgens de Talmoed. De Talmoed zegt, aan de zelfde 
kant eruit als er in – twaalf gangen door het water waren is. Om de Egyptenaren van zich af te schudden. In Spreuken 
der Vaderen Hoofdstuk 5: er waren tien wonderen bij die doortocht, de droge grond (bij de Israelieten, modder bij de 
Egyptenaren), harde muren, er kwam zoet drinkwater uit de muren.

Aan het einde van een Hoofdstuk staat altijd pe of samech (geeft verschil in (blad) ruimte aan die er moet zijn).
Toen zong Mozes, Rabbi Meir: niet Toen Zong Mozes, dan had er moeten staan schjar Mosje, maar er staat zowel 
verleden als toekomende tijd. We leren dat er wederopstanding zal zijn. Dus niet alleen mystiek, we leren het uit de 
Bijbeltekst: dan ZAL Mozes zingen. Tussen Mosje en Jasjir een streepje. Mozes zong, en ook de kinderen Israels. Als 
beurtzang nl.

Sjira is zingen als devoot zingen. Gezang. Rabbi Jehoeda ben Pazi. Zonder vrees hebben ze dit uit gesproken, dwz 
spontaan. Zonder sidderen. Az jaschir – hier positief. Maar in Numeri een tekst: en toen verhief de gemeenschap haar 
stem en zij huilden (om de verspieders)
lemoor – niet alleen maar om door te geven. Rabbi Akiva: om te leren dat het Joodse volk antwoordde naar Mozes op 
ieder woord.

Zingen wil ik ter ere van de Eeuwige, Hoog is zijn verheven zijn. We  hebben geen woorden om zijn verhevenheid te 
beschrijven.
Talmoed: Wij zingen voor Hem die hoger is dan het hoogste. De koning van de wilde dieren is de leeuw, melech van het 
vee is de os, van het gevogelte is de adelaar en de mens is boven hen verheven. De Heilige is verheven boven al hen en 
daarboven over de hele wereld. Boven de wereld boven de mens.
Er had kunnen staan – Hij is verheven. Maar nu een dubbele term, een zwaardere vorm dus: heel hoog verheven.

Paard en zijn berijder heeft Hij in de zee gestort. Waarom juist dit stukje over een paard. Terwijl we het hoogste boven 
de Schepping hebben. Smigut,  een bij elkaar stelling (als stijlfiguur). Causaal verband moet er dan zijn.

Tegelet, hemelsblauwe draad in kleding. Dat doet denken de zee en dat doet denken aan de kleur van de hemel en dat 
doet denken aan de Goddelijke zetel, de aanwezigheid van God in de schepping.
Lev 19: dat de schouwdraden gemaakt moeten worden en ook daarna: verbod van dragen van wol en linnen samen. Ze 
staan in één vers, die twee geboden. Dat is dus Smigut. Wol als uiting van fauna, linnen is flora. Maar bij schouwdraden 
mag dat dus wel. Omdat je aan God denkt word je als mens boven flora en fauna verheven. Hier ook: de hoogte van de 
Schepper en het paard en de ruiter. 
Het Aramees heeft : Hij is verheven boven het verheven en zijn verhevenheid is, dat hij het paard heeft opgetild (om) in 
(te) werpen. De verheffing van de mens is niet zijn werk. Midrasj, de eerste mens heette Adam, mens, omdat hij uit de 
aarde is gevormd. De mens als hoogste schepping:  klont aarde. Hij kan tot grote hoogte komen maar als hij er trots 
over wordt: je komt uit de aarde. 

Vers 2
Mijn zege en mijn gezang is God. Oz, kracht – Hij heeft mij kracht gegeven, mijn gezang is God.
Unkulus helpt ons op weg (Talmoed zegt er niets over) zowel mijn fysieke als geestelijke kracht is om God te dienen. 
Dan is hij mij kracht. Van de verwoesting van de tempel tot de volgende is er alleen het dienen van God in het hart (in 
het gebed). Het is een noodsituatie, en het duurt al wel wat lang.
Een van de onderdelen is de lofprijzing. Mijn kracht en lofprijzing is voor God. Als ik aan mijn verplichtingen voldoe 
dan is Hij mij tot hulp en redding.

Dit is mijn God, Hem wil ik verheerlijken. Talmoed: komt van Naweh, verfraaien. Op de meest fraaie manier moet dat 



gebeuren. De mooiste palmtak. Teruggaand op Genesis. Abel nam het beste wat hij had. Kaïn nam ook wat. 
SV: liefelijke woning. Talmoed: uitdrukkingen als: de vinger Gods. Van aangezicht tot aangezicht, steeds in menselijke 
termen.  In dat werkwoord zit ook “woning” –  dat zit er ook in. Verfraaiing en ook woning. Er is veel kennis van 
(Joodse) Schriftgeleerden geleerd. Die verbintenissen moeten er zijn geweest. Statenvertalers moeten kennis van de 
Talmoed hebben gehad!
(Rabbijn vd Kamp heeft een tijd lang een studiegroep gehad met hoogleraren in Leiden, om hier onderzoek naar te 
doen. Helaas is er niet iets van gepubliceerd..;-)
--
Exo 20:2 , de Tien woorden. 
Ik ben de Eeuwige uw God, die jullie heeft uitgeleid uit het land Egypte, een stukje geschiedenis – dat het hier in staat, 
betekent dat de verwijzing naar de slavernij in Egypte ook die universele waarde heeft.
Anochi is “breder” dan ani, dat is IK in alle dimensies van ruimte en tijd. De Eeuwige – Hij was er en is er en zal er 
altijd zijn. Wij kennen God in allerlei “gedaanten”, JHWH en God zijn andere “manifestatie” – JHWH de Barmhartige 
God, Elohim God als rechter. Ik ben – zowel barmhartig als streng. Ik de Eeuwige uw God, De Barmhartige leidde uit 
op hetzelfde moment, dat Hij als Straffer Egypte straft. 
Ex 13:8 – rijen van vijf (op de Talmoed gebaseerde SV), Talmoed: vijfde trok op, de rest bleef achter in Egypte. Dat is 
ook een Rechter-aspekt – wie er mochten uit trekken.

Jodendom kent geen geschiedenis – wat gebeurd is, is relevant voor nu en voor de toekomst.

Gimmel (3), er zullen niet zijn voor jou andere goden, voor mijn aangezicht.
Je zult niet maken, en vers 5 je zult er niet voor buigen en ze niet dienen. Talmoed: drie verboden. Niet zijn – ook als je 
ze niet gemaakt hebt. En ze niet maken en ze niet dienen.
Ook de elementen van de schepping- die mag je geen goddelijke dimensie geven. 
Je mag wel tonen: de geschapen zon geeft Gods kracht weer. 
Wat is het dienen van afgoden, knielen voor een beeld of pop of boom? Vanuit de Joodse wetgeving: alles wat je dient 
náást de Eeuwige. Eeuwig in tijd en ruimte. Hij is overal. Hij laat dan ook geen enkele ruimte toe aan iets anders om te 
dienen. Bijv geen groten der aarde, wel respect tonen. Maar de absolute autoriteit mag dat niet schaden. 

Voor mijn aangezicht: Midrash: er moet geen mogelijkheid zijn om te zeggen: alleen voor die generatie die uit Egypte is 
getrokken, geldt dat. Daarom: voor Mijn aangezicht, zo goed als Ik leef en eeuwig er zal zijn, zo jij en je kinderen en je 
nakomelingen zul je geen afgoden dienen. Andere uitleg, van na de Talmoedische tijd: er is geen ruimte voor een andere 
goddelijke autoriteit naast Mij, omdat Ik overal Ben. Niet: God is de bovenste met daar onder lagere autoriteiten: nee, er 
is alleen God.
Technische toepassingen. Geen beeld of gestalte. In reliëf of wat verzonken is: Verzonken mag wel, maar uitstekend 
niet. Verzonken is nl lucht...!
Alleen de aller-hoogste dienen. Wij geloven wel in engelen. Rafael, Michael of Gabriël zijn boodschappers, zonder 
enige religieuze status.

Buigen: een andere houding aannemen dan gebruikelijk. Een mens is geschapen om te lopen. 
Voor hen. Talmoed: niet voor hen, maar wel voor een mens zoals jij. Menselijk respect. Mordechai deed het niet. “Net 
als jij”, zolang je niet meer autoriteit aan hem toedicht dan aan jou zelf. Dwz geen goddelijk gezag.

Die de misdaden bedenkt --  de erfzonde.  Talmoed gaat daar heel uitgebreid op in. De erfzonde wordt hier niet mee 
bedoeld...


